
Beste matrozen !

Deze zomer gaan we met z’n allen naar Veere op kamp. Het word ongetwijfeld weer een 
onvergetelijke ervaring. Maar om ons alvast eens te oefenen op het leven op en rond het 
water, nodig ik jullie graag uit op mijn groots zeilfestijn !

Op het woeste meer dat De Gavers heet zullen we op zaterdag 28 juni eens tonen dat 
we echte piraten zijn, arrr !! We spreken allemaal af  om 13u aan het brugje.

Jullie zullen er kunnen zeilen, roeien, motorvaren, zwemmen en kennis maken met het 
ruige leven als piraat. Scherp je vaardigheden als kanonnier aan, laat je toekomst voor-
spellen door de geheimzinnige Madame Esmeralda of  leg een kaartje op het warme 
strand met een drankje bij de hand ! Jaja, alles is mogelijk ! Dus kom allemaal zeker af, 
het word de moeite!

Om 17u houden we het voor bekeken en kunnen jullie, samen met jullie ouders wat 
meer te weten te komen over ons groepskamp. We zullen per tak het kampboekje 
uitdelen en jullie wat extra uitleg meegeven over ons groepskamp. Ook kunnen jullie je 
dan al inschrijven voor het kamp. Natuurlijk kan dit ook na de kamp-info sessie. Geef  
een seintje aan jullie leiding of  je meegaat of  niet. Ik hoop iedereen met hun  
ouders toch daar te zien zodat jullie goed voorbereid zijn op ons kamp !

Alvast tot dan !

Jan Bart


